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Vrijdag 18 juli aankomst  

Om 3 uur vertrokken we van kantoor, begeleiding Ton  en Anita 

samen met Joeri en David. Na een kleine file waren we net voor 4 in 

ons verblijf voor deze week. Dit was een soort van klooster, heel 

mooi en groot. Er zaten al een paar gasten met hun familie te 

wachten. Afscheid nemen voor een week. Het daarop volgende uur 

arriveerde de rest van de groep ook. Terwijl Ton ging koken gingen de 

gasten om de beurt mee een slaapkamer of een chambrette (een 

kleine slaapkamer in een slaapzaal) uitzoeken. Albertus en Robin 

hadden een slaapkamer.  

We aten vanavond Broodje hamburger met rauwkost.  

      

Na het eten gingen we onder het genot van een kopje koffie bij 

elkaar zitten om te overleggen wat we deze week wilden doen. We 

hebben hele leuke dingen verzonnen. Iedereen vond z’n weg naar de 

Koffie hoek. Hier staat tijdens de hele week de koffie  en thee, tussen 

door steeds kannen ranja en water. 

De eerste liedjes werden gezongen om te kijken of het iets was voor 

bij de opnames. Zingen met een karaoke box maakt het extra leuk. 

Iedereen wist al meteen welk nummer ze gingen doen.  



      

                  Paul, Kees, Joeri, Albertus.             

                

         Robin                                     Marc                  David 

We hadden een gezellige avond waar we elkaar een beetje leren 

kennen. De begeleiding zong gezellig mee. Albertus had een mooi 

kunstwerk gemaakt die de hele week in onze eetkamer hing. 

Moe van de nieuwe indrukken ging iedereen te bed 



   

                                       Ton                                 Anita 

        Zaterdag 19 juli Winkelen en bingo 

Vandaag op ons gemak opgestaan, alvast een kopje koffie tot 

iedereen er was en gezellig samen ontbijten. Na het ontbijt 

boodschappen, afwassen en aankleden. Toen iedereen klaar was 

vertrokken we naar Arnhem om te gaan winkelen. Ons eerste doel 

was kaarten kopen. Helaas bij de Primera wisten ze niet wat 

ansichtkaarten waren. Dus dit stelden we nog ff uit. David kocht bij 

de zeeman een mooie trui, marc een mok voor z’n vriendin Paul 

zocht een mooie knuffel. We zochten een zaakje op om te gaan 

lunchen. We zaten hier erg fijn en het personeel was aardig. Heerlijke 

wraps, we mochten kiezen uit kip of kalf. Alleen Albertus koos kalf. 

Het was wel af en toe wat knoeien met die wraps uit de hand, maar 

we hebben alles netjes opgeruimd.  

 



 

Ton ging met een paar heren als tassen dragers naar de ah. De rest 

bleef buiten wachten. Weer thuis was er tot blijdschap van Robin 

(onze koffieleut) tijd voor koffie en thee. 

 Het was tijd voor een potje sjoelen. Ook werden er dutjes gedaan.  

            

  

Toen de strijd gestreden was, was het etenstijd. Ton verdween met 

de keuken chefs van vandaag om pannenkoeken te gaan bakken. Er 



was keuze genoeg appel, ananas, spek en naturel. Na het eten was er 

weer goede afwas hulp 

   

Na het eten deed iedereen iets voor zich zelf tv, tabletten, of ff rust 

op bed. Na de koffie gingen we met een lekker drankje in de eetzaal 

zitten om daar muziek bingo te spelen. Anita speelde de liedjes af en 

de titels moesten dan doorgestreept worden en dan vanaf 1 rijtje vol 

tot een volle kaart werd er gespeeld. Op het laatst had iedereen 2 

prijzen gewonnen.  

                           

Na de bingo was het tijd om te douchen, en in de pyjama zaten we 

nog samen in de huiskamer. Om de dag door te praten en plannen te 

maken voor de zondag. De laatste die te bed gingen deden erg 

zachtjes in de slaapzaal omdat er heren sliepen.  



 Zondag 20 juli Dierentuin en uit eten 

Rond 8 uur stonden de meesten op, en gingen we rustig aan 

ontbijten. Vandaag hadden we krentenbollen bij het ontbijt. Ook 

moesten we een lunch pakketje maken en kreeg ieder een pakje 

drinken. Nadat iedereen klaar was zijn we vertrokken naar dierentuin 

Kleve.              

 

 

 

Dit is een kleine dierentuin waar veel dieren ook geaaid en gevoerd 

mogen worden, als dit mocht stond er een groene duim bij anders 

een rode. Niet iedereen durfde dit in het begin maar uiteindelijk 

samen met Ton of Anita die de hand eromheen deed gaf iedereen 

wel brokjes aan de beestjes. 

   



Tussen de middag aten we onze meegebrachte lunch op. We zaten 

daarvoor op een mooie picknick plaats. De grapjes vlogen over de 

tafel. We gingen op ons gemak weer verder en hielden nog een paar 

kleine pauzes als iemand moe was van t lopen. 

   

   

Op het laatst namen we op een terrasje nog een drankje, David ging 

op onderzoek in de klim netten. Om de beurt gingen we kaarten of 

een knuffel kopen in het winkeltje. Onderweg stopten we bij een 

restaurant om een hapje te eten spareribs, schnitzel of een visje. Ook 

stond er een salade buffet. Als toetje namen we een ijsje. 



 

  

Thuis eerst uitbuiken , het eten was heerlijk geweest. Er werd een 

potje mens erger je niet gespeeld. Wie er gewonnen heeft is niet 

belangrijk, maar t ging hard tegen hard gelukkig bleef iedereen 

lachen ook al werden ze er af gegooid. Robin moedigde iedereen aan. 

 

Na de koffie was het tijd om te gaan douchen, gelukkig hadden we 4 

douches in ons huis. Om de beurt verzamelde we weer in de 

huiskamer. We hadden een avond geen zin om te zingen dus zochten 

we een film uit. Het werd Lassie. Leuke jeugd herinneringen voor de 

oudere onder ons. Rond 10 uur vertrok de eerste naar bed, het was 

weer een leuke dag geweest. 

   

 



 

  

 

     Maandag 22 juli  Bowlen en feestavond 

Na een rustige ochtend gingen we bowlen, We begonnen met een 

etentje. De keuze was saté of schnitzel met frietjes. Iedereen smulde 

ervan en de bediening zorgde ervoor dat we niets te kort kwamen. 

        

Na het eten gingen we bowlen we maakte 2 groepen. Er werden ook 

strike en spare gegooid. Albertus was na 10 beurten de winnaar. 



    

  

 

 

Thuis deed iedereen rustig aan voor de feestavond van vanavond. We 

kregen gezelschap van Karin en Ilonka van kantoor om mee te 

feesten. Vanavond kwam zanger Rien Salet een optreden verzorgen 

voor ons en voor de groep uit Beers. Samen hadden we een heel leuk 

feest. Het was zo warm dat de ramen open moesten. 



   

   

   

Moe maar met goede zin zochten we ons bed op.  

                Dinsdag 22 juli Tivoli 

Vandaag hadden we bij het ontbijt Suikerbrood. Lekker zo afwisselen. 

We hadden vandaag leuke plannen, we gingen naar pretpark Tivoli. 

Ton had deze week al de attracties laten zien op de website. Meteen 



bij de ingang stond een wiebel bank. David en Marc zijn erin geweest. 

Paul wilde ook maar was te lang de beugel ging niet over z’n hoofd.  

  

Vervolgens gingen we in de bootjes langs kabouters. en naar de show 

‘tiffy en Toffy’. Het ging over taart bakken.  

    

Joeri werd ongeduldig om naar de hoek van het park te gaan waar de 

achtbaan, spookhuis en de bots auto’s waren. Hier gingen we op een 

bankje zitten en  iedereen kon in deze hoek ingaan waar hij wilde. Er 

zat altijd wel iemand bij de tassen. David durfde eigenlijk niet in het 

spookhuis maar Anita vertelde dat het niet eng was en dat je nergens 

van ging schrikken, stoer als hij is ging hij toch mee, ik denk wel een 

keer of 5.  



    

Nadat we deze hoek gehad hadden liepen we verder. Aan deze kant 

waren, bots bootjes, vliegende bij, trampolines en een treintje. Kees 

paste alleen maar in de trein als hij z’n lange benen op het zitje voor 

hem zette 

.     

   
Na nog een korte stop bij de achtbaan zochten we een terrasje op en 

gingen wat kopen in  het winkeltje. Knuffels, snoepjes of een 

zonnebril.  



Door de stromende regen reden we naar huis. Ton ging de keuken in 

en zette een uurtje later een grote pan macaroni op tafel. De enige 

die deze week nog niet geholpen had met de afwas was vandaag aan 

de beurt. Het was erg fijn al die hulp.  

      

Na de koffie hadden we een generale repetitie. Iedereen in de kleren 

die ze ook bij de opnames aan zouden doen.  

    

                                              

                     



             Woensdag 23 juli Studio opname 

Vandaag geen uitgebreid ontbijt maar brood uit t vuistje in de 

huiskamer. Om 10 uur hadden we al afgesproken in de studio.               

We kregen uitleg over hoe en wat we gingen doen vandaag. Om de 

beurt zongen we ons eigen nummer, sommige stukken moesten 2 

keer, ondanks de zenuwen ging het erg goed. De eerste die begon 

was Albertus hij zong ,geef mij je angst, hij zong met zo’n inzet dat je 

al je angsten echt vergat. De volgende was Robin met , Laura, Hij kon 

de tekst zo goed dat je kippenvel kreeg. We vervolgde  met Kees die   

per spoor, zong. Je hoorde de trein bijna rijden. Joeri was aan de 

beurt met het fan lied van SC Cambuur, het woanskip. 

    

Na de pauze kwam Marc met ‘we zijn bang’ hij deed het zo echt dat 
we bijna bang werden van de wolf. De volgende was David hij zong 
het nummer ‘Herrie!’ je kon zien dat hij de vlog 100 keer had 
gekeken. De laatste was Paul in een knalgele blouse met ‘Gigagroen’. 
Als allerlaatste deden we ons groeps nummer, Dit was het nummer 
van Rien Salet. Onze warme bakker. We konden nergens de tekst 
vinden, daarom hebben we die aan Rien gevraagd.  

    



Tevreden met de opnames gingen we naar huis om te lunchen. Ton 
ging lekkere kroketten en frikadellen halen voor bij het brood. We 
aten niet te veel omdat we vanavond uit gaan eten. ’S Middags 
werden er tussendoor alvast koffers ingepakt. Sommige namen een 
douche omdat daar vanochtend en morgen ochtend geen tijd voor is. 
Om 5 uur hadden we gereserveerd bij wok de molen. Het was gezellig 
met een ronde tafel, en het eten was lekker en veel keuze. 

   

   
Thuis namen we een pilsje of radler en vulde de herinneringen in, 
Paul hield een toespraakje hij bedankte de hele groep en de 
begeleiding voor de leuke vakantie. Voor de laatste keer  zochten we 
ons bed op  

 



      
 
 
 
 
    Donderdag 24 juli Vertrek naar huis 
 
Vanochtend moesten we vroeg opstaan en aten we brood weer uit 
de hand in de zitkamer. De laatste koffie werd gedronken, en de 
laatste afwas gedaan. Kees was de vaste afwas hulp van deze week, 
hij deed elke dag met een andere vakantieganger de afwas. Onder 
het gezang van Hollandse hits maakte we zelfs van de afwas een 
feestje.  
Al snel stond de eerste familie op de stoep om de gasten weer mee 
te nemen naar huis. Ook de taxi van Kees was er mooi op tijd. Paul 
ging met ons mee naar kantoor omdat zijn taxi er niet was. David en 
Joeri gingen ook nog een laatste stukje met de bus mee. Zij werden 
ook op kantoor opgehaald 

   
Iedereen bedank voor alle hulp. Ton en ik hebben genoten van jullie, 
het zingen, de grapjes, en de leuke dingen die we hebben gedaan 
 
Groeten Ton en Anita  
En wie weet  tot op het jaarfeest of een andere reis. 


